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22ste jaargang No. 17 Vrijdag 15 september 2023 

 
 

Meditatie 
 

 
‘Ga mee.!’ 

Het jaarthema van de Prot. kerk in Nederland is dit jaar:  
‘Ga mee!’ Samen getuigen van geloof, hoop en liefde’. 
Die woorden komen uit de visienota ‘Kinderen van één Vader’. 
Daarin gaat het over het grote belang van de éénheid en 
verscheidenheid onder christenen. Wanneer we elkaar 
oproepen om met elkaar mee te gaan, betekent dat ook dat we 
voor elkaar open moeten staan. Daarbij moeten we niet alleen 
blijven staan, maar samen op pad gaan met anderen met de 
Bijbel en ons geloof als leidraad. Jezus gaf ons de opdracht:  
‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn discipelen’.  
Die woorden zijn niet specifiek gericht aan 
geloofsgemeenschappen, maar ook aan individuen. Je mag dit 
niet afdoen door alles op zendings- en evangelisatiecommissies 
af te schuiven... 
Wanneer we anderen vragen om mee te gaan, betekent dat 
voor ons persoonlijk dat we elkaar moeten ondersteunen, 
bemoedigen en troosten op onze geloofsreis. Het jaarthema 
‘Ga Mee!’ roept ons op om uit onze comfortzone te stappen en 
ons open te stellen voor nieuwe ervaringen en ontmoetingen. 
Het geloof hoort dynamische kracht te zijn die ons aanspoort 
om te zien naar anderen, te delen in vreugde en verdriet en om 
te getuigen van Gods liefde in alles wat we doen.  
De scriba van de landelijke kerk, René de Reuver, schrijft 
hierover: ‘De kerk van Christus is kleurrijker dan we denken. 
Die diversiteit maakt dat het evangelie in alle talen en alle 
culturen doorklinkt. Door elkaar als volgelingen van Jezus te 
zoeken en de hand te reiken, zijn we gezamenlijk krachtige 
getuigen van Gods goedheid in de wereld. Ik wil gemeenten 
daarom uitdagen om contact te leggen met andere christenen 
in de eigen omgeving en te verkennen hoe je samen Gods 
liefde kunt leven’. Wanneer wij ons daarvoor in het komende 
seizoen willen inzetten heeft dat gevolgen voor onze houding. 
Hoe zouden we anderen kunnen oproepen mee te gaan 
wanneer we zelf niet enthousiast zijn? In Openbaring 3 
waarschuwt Johannes voor lauwheid. In de gemeente van 
Laodicea sukkelde het maar wat voort. De gemeente was koud 
noch warm. Men vond het wel goed zoals het ging. Laten wij 
dit jaar aangrijpen om onze relaties met God en met elkaar te 
verdiepen en laten we niet bang zijn om met elkaar op pad te 
gaan. De Geest zal ons leiden, we gaan niet alleen op pad. En 
laat niet alleen die ander de stappen moeten zetten naar ons, 
maar doe zelf ook eens stappen naar de ander… 

Ds. Hans Tiggelaar 

 

Leesrooster 
 

 
Zaterdag 16 sept. 2 Kon. 21:19-26 Amon volgt zijn vader 
 
Zondag 17 sept. Jona 1:1-16 Geroepen en gevlucht 
Maandag 18 sept. Jona 2:1-11 Jona’s gebed 
Dinsdag 19 sept. Jona 3:1-10 Nineve bekeert zich 
Woensdag 20 sept. Jona 4:1-11 (On)terechte boosheid 
Donderdag 21 sept. Psalm 7 Een rechtvaardige  
Vrijdag 22 sept. Matt. 19:1-15 Wie het gegeven is,  
Zaterdag 23 sept. Matt. 19:16-30 Wie kan er gered  
 
Zondag 24 sept. Matt. 20:1-16 De laatsten zullen de  
Maandag 25 sept. Matt. 20:17-28 Dien de ander 
Dinsdag 26 sept. Matt. 20:29-34 Open onze ogen 
Woensdag 27 sept. 2 Kon. 22:1-13 De boekrol met de wet 
Donderdag 28 sept. 2 Kon. 22:14-20 Onheil over Jeruzalem 
Vrijdag 29 sept. 2 Kon. 23:1-14 Josia maakt schoon  
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Zondag 17 september  
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen Samen kerk 
10.30 uur: Ds. H. Dorgelo,  
 PaKaN!-Jonge Gezinnendienst 
Organist: Wim de Just 
Ouderling van dienst: Dhr. A. Veurink 
Kindernevendienst: Geen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdames/-heer: Mw. R. van Lenthe  
 Dhr. A. van der Vegt  
 Mw. D. Willems 
 
Vinkenbuurt / Witharen Samen kerk 
10.00 uur: Tentdienst ‘Ik zou je het liefste’ 
 M.m.v. Just4U, Hoogeveen 
Organist: Willemien Gerritsen 
Ouderling van dienst: Mw. J. Schaapman 
Kinderneven-/Tienerdienst: Onder- en bovenbouw 
Afgevaardigde Gk: Mw. I. Bremmer 
U kunt koffiedrinken na de dienst 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen Samen kerk 
09.30 uur: Ds. J.T. Baart 
Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Mw. J. Breteler 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdames: Mw. A. Vedders 
 Mw. H. van Dijk 
 
Witharen / Vinkenbuurt Samen kerk 
10.00 uur: Tentdienst Vinkenbuurt 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Song of Praisedienst,  
 m.m.v. koor Campanilla, Holten 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Tent 
Afgevaardigde Hg: Dhr. J. Nijzink 
 
 
 
 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 22 sept. 18.30 uur: Ds. K. Jelsma 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 22 sept. 19.30 uur: Ds. K. Jelsma 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zondag 24 september Startzondag 
 

 
 

Vechtdal College 
 
Ommen Samen kerk 
09.30 uur: Ds. H. Dorgelo en ds. K. Jelsma 
M.m.v.: Akousate, Dalfsen 
Ouderling van dienst Hg: Dhr. M. Dunnewind 
Ouderling van dienst Gk: Dhr. G. Warner 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: Vechtdal TV  
 Zie: Bij de Diensten 
 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Geen dienst 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Geen dienst 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. H. Dorgelo 
Organist: Lydia Volkerink 
Ouderling van dienst: Mw. M. Veneberg 
Gastdames: Mw. D. van Dorland  
 Mw. J. Scheppink 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen  
09.30 uur: Geen dienst 
 
Witharen 
10.00 uur: Geen dienst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 29 sept. 18.30 uur: Dhr. K. Stroobosscher 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 29 sept. 19.30 uur: Dhr. K. Stroobosscher 
 
 
 
 
 

Kerkdiensten 
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Bij de diensten 
 

 
17 september Tentdienst Vinkenbuurt met Just4You uit 
Hoogeveen. 
De tentdienst is onderdeel van de feestweek, Vinkenfest. Alle 
buurtbewoners zijn dan ook van harte welkom. Daarnaast is 
het een gezamenlijke dienst met Witharen. Ook alle 
kerkgangers van gebouw Irene zijn van hart welkom. En alle 
betrokkenen bij kerk Vinkenbuurt zijn uiteraard ook van harte 
welkom. 
Voorafgaand aan de dienst is er vanaf 10.00 uur gelegenheid 
om samen koffie te drinken. Om 10.30 uur begint de dienst.  
De dienst wordt verzorgd door Just4U uit Hoogeveen. 
Ook voor de kinderen is er ruimte en begeleiding 
(oppas/kindernevendienst) 
Na de dienst is er opnieuw koffie, thee, ranja en is iedereen 
aansluitend om 12.00 uur welkom bij de buurtlunch. 
Het thema van de dienst is:  

Ik zou je het liefste… 
‘Er is een tijd van bewaren… en 
een tijd van opruimen’. 
Een oude spreuk (uit Prediker) 
die ons elke keer weer bepaalt 
bij wat waardevol is in ons 
leven. Want alles wat je lief is 
bewaar je… (toch?). Langzaam 
maar zeker vullen de 
bewaardozen zich met verhalen 
over het leven van mensen, 
jong en oud. Als een baken van 
licht functioneren ze in het leven, om koers te houden. Niet 
alleen voor onszelf, maar ook voor anderen. Hoe waardevol om 
in dat besef te ontdekken dat we erop mogen vertrouwen dat 
we bewaard zijn in Zijn handen. 
We vertrouwen erop dat we met zijn allen een mooie dienst 
mogen beleven. 
 
24 september Startzondag  
Deze ochtend is er om 09.30 uur één gezamenlijke dienst in het 
Vechtdal College. De 4 kerken blijven deze ochtend gesloten. 
We hopen elkaar allemaal te ontmoeten op één locatie. Wat 
mooi om zo met elkaar het nieuwe seizoen te kunnen starten.  
De dienst is voorbereid met ds. Henry Dorgelo, ds. Kest Jelsma, 
de jongeren van World Servants Ommen en de 
kindernevendienst. De muzikale medewerking wordt verleend 
door Akousate uit Dalfsen. Het thema is ‘Ga Mee!’, wat ook het 
jaarthema is van de Protestantse kerk Nederland.  
De dienst is live te volgen via Vechtdal TV*. Er is kinderoppas 
en kindernevendienst 
Na de dienst is er ruimte voor ontmoeten. Koffie/thee/ranja 
met iets lekkers en een drankje met een hapje wordt verzorgd.  
Ook kunt u meelopen met de Sponsorloop die de jongeren van 
World Servants Ommen organiseren. Zij hopen hiermee extra 
geld binnen te halen voor hun reis naar Zambia en Ecuador. 
Loopt u niet mee, dan is het fijn dat u de lopers aanmoedigt. 
Zie hiervoor het bericht onder PaKaN! en de poster. Voor de 
kinderen is er een springkussen en is er een plek om te 
knutselen. Rond 13.00 uur sluiten we deze ochtend af, dit 
wordt gedaan door Henry Dorgelo. 
Als commissie hebben wij ervoor gekozen om geen 
middagprogramma te organiseren. Wij krijgen signalen dat dit 
niet noodzakelijk is. Deze dag staat in het teken van 
ontmoeten, daar is voldoende ruimte voor in de ochtend.  
We hopen ook u te ontmoeten op zondag 24 september in het 
Vechtdal College.  

Namens de Startzondagcommissie, Joke Schonewille 
 
 
 

*Vechtdal TV is te ontvangen op: 
  KPN: kanaal 1413 
  Ziggo: Kanaal 42 
  Telfort: kanaal 1413 
  Solcon: 813 
Tip: Wacht niet tot zondagochtend met het zoeken van de 
juiste zender.  
 
24 september Diaconiecollecte voor: KiA zending Syrië 
Vredesweek  
Meer dan 90 procent van de 
mensen in Syrië leeft onder de 
armoedegrens, voor meer dan de 
helft dreigt honger. De oorlog in 
Syrië heeft een nieuw gezicht 
gekregen: van militair geweld naar 
een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste 
levensbehoeften te komen, laat staan aan bouwmaterialen. 
Toch is het herstel van kerken het enige wat perspectief biedt. 

De diaconieën 
 

Hervormde gemeente 
 
17 september Diaconiecollecte voor: Kinderen en Jongeren 
Zijn jongeren de toekomst van de kerk? Nee, ze zijn waardevol 
om wie ze nu zijn. Daarom is het belangrijk om ervoor te 
zorgen dat ze zich thuis voelen in de kerk en serieus worden 
genomen. Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die hier 
zorgvuldig mee omgaan aantrekkingskracht hebben op 
kinderen en jongeren. Daarom heeft de jeugdwerkorganisatie 
van de Protestantse kerk seizoenpakketten gemaakt: een totaal 
jeugdseizoen aan materiaal voor jeugdgroepen, clubs en 
gezinnen, uitgedacht in samenwerking met lokale gemeenten. 

De diaconie 
 
17 september PaKaN!-Jonge Gezinnendienst.  
Het thema van deze dienst is: ‘Klaar voor de start’. De vakantie 
is voorbij, de scholen, de sportverenigingen en ook de kerk zijn 
weer begonnen. Wij zijn van Start gegaan, maar de vraag is 
zullen wij de Finish halen? Daar is onder andere uithoudings-
vermogen voor nodig. En daarvoor moet je trainen. Al deze 
zaken zullen in deze dienst aan de orde komen. Net als in de 
vorige diensten zullen wij weer bekende (kinder)liederen 
zingen, zal er een korte preek zijn toegespitst op de kinderen 
en zal er ook weer iets verrassends zijn! Iedereen van harte 
welkom! Op zondag 24 september vieren wij gezamenlijk met 
onze gereformeerde broeders en zusters onze startzondag. 
Elders in dit kerkblad kunt u daar meer over lezen. 
 
Collecten 
17 september 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie Prot. kerk Kinderen en  
  Jongeren en Kerk 
Uitgangen Ommen: Kerkelijke gebouwen / zending 
Uitgang Vinkenbuurt: Onkosten tentdienst 
 
24 september 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie Vredesweek KiA  
  Zending Syrië en Kerk 
Uitgangen: 09.30 uur: World Servants 
  19.00 uur: Kerkelijke gebouwen  
  en zending 
 
Zondagskind 
Ommen 
17 september: Jonge Gezinnendienst 
24 september: Simon Vloedgraven 
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Kinderoppas 
Ommen 
17 september: Sharon Hekman 
  Samantha Zwanepol 
24 september: Doriene Boezelman 
  Marjon Drost 
Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw 
kinderen brengen in de aanbouw van de kerk. 
 
Vinkenbuurt 
Kinderoppas in overleg met Wilma Pasman  
 

Gereformeerde kerk 
 
Collecten 
17 september 
Ommen 
1ste Collecte: Algemeen Christelijke 
  Doeleinden 
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: ZWO 
 
Noaberkerk Witharen 
1ste Collecte: Algemeen Christelijke 
  Doeleinden 
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: Noaberkerk 
Zendingsbakjes: ZWO 
 
24 september 
Ommen/Witharen 
1ste Collecte: Diaconie Syrië - Kerk als plek 
  van hoop en herstel 
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: World Servants 
 
Kinderoppas 
Ommen 
17 september: Maartje Herbert 
  Marloes Kassies 
24 september: Romy Dunnewind 
  Marlies Veldman 
 
Witharen 
17 september: Yvonne Meijer 
 
 
 

Wijkberichten 
 

 
Jarigen 80+ 
Onderstaande gemeenteleden hopen 
binnenkort hun verjaardag te vieren: 
 
 
Dhr. H. Veurink 
Dhr. B.J. Dunnewind 
Dhr. J.J. Boelens 
Mw. H. Veldhuis-Ekkelkamp 
Mw. J. Schuurman-Braakman 
Mw. T.D. Tameeris-Tekelenburg 
Mw. J. Bosscher-Kampinga 
Mw. A.J. Roddenhof-Willems 
Mw. A.N. Post-Antonides 
Mw. G. v.d. Wal-v.d. Brink 
Mw. W.T.H. Reinders-Wetsteijn 
Dhr. G.J. Veneberg 
Mw. Z. Buter-de Vries 
Mw. J.E. Horsman-Endeman 
Dhr. A. Beugelink 

Dhr. A.J. Emmink 
Dhr. G.J.A. Heusinkveld 
Mw. J. Oldeman-Timmerman 
Mw. A.G. Bouwhuis-Winters 
Mw. M.W. Haandrikman-Hollander 
Mw. H. Boezelman-Bolks 
Mw. J. de Jong-van Vugt 
 
We wensen hen een fijne verjaardag en een goed en gezegend 
nieuw levensjaar toe. 
 
 

Noord-West 
 

 
Predikant: Ds. H. Dorgelo 
  dsdorgelo@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: maandag vrije dag 
 
Coördinator: Mw. W. Ekkelkamp-Koopman 
  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Jubilea 
Op 21 september viert de fam. Heun dat ze veertig jaar geleden 
elkaar het ja-woord hebben gegeven. Het is een bijzonder 
feestelijke datum na alle zorgen die er begin dit jaar om Tom 
waren. Wij wensen Tom en Geraldine een hele mooie en 
feestelijke dag toe en nog vele goede en gezegende jaren 
samen. 
 
Op 27 september mag de fam. Strijker hun diamanten 
bruiloftsfeest vieren. Wij wensen Dirk en Riek een mooie en 
feestelijke dag toe en nog goede en gezegende jaren samen. 
 
Ook de fam. Bouwman is binnenkort 60 jaar getrouwd en wel 
op 28 september. Wij wensen Wim en Gekie een mooie en 
feestelijke dag toe en nog goede en gezegende jaren samen. 
 

Vorming en Toerusting Het Marcusevangelie 
Zie Vorming, pag. 11 
 

Tot Slot … 
Het jaarthema van onze kerk is dit jaar: ‘Ga Mee!’ Het is een 
oproep die gebaseerd op het hoofdstuk ‘Kinderen van één 
Vader’ uit de visienota van onze kerk. Die oproep zal dit 
seizoen verschillende malen worden herhaald. Gaan we mee 
als kinderen van die ene Vader? Ik hoop dat wij de (op)roep 
horen en ons geroepen mogen weten! 
Vrede en alle goeds! 

Ds. Henry Dorgelo 
 

Overleden 
Op zaterdag 2 september jl. is overleden in de leeftijd van 81 
jaar Aaltje Christina van der Woude-Mastebroek. Alie woonde 
met haar man Roelof aan de H. Mulertstraat. De dienst, waarin 
we afscheid van Alie namen, heeft plaatsgevonden op 
donderdag 7 september jl. in de Hervormde kerk.  
Alie laat haar man Roelof, kinderen en kleinkinderen na. We 
bidden allen die om haar heengaan bedroefd zijn sterkte en 
kracht van onze God toe. 

Ds. Hans Tiggelaar 
 
 
 

Zuid-Oost 
 

 
Predikant: Ds. J. Tiggelaar 
  dstiggelaar@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: via coördinator, maandag vrije dag 
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Coördinator: Mw. G. van Beesten-Driessen 
  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Jubileum 
Op 29 augustus jl. waren F.H. Oldeman en J. Oldeman-
Timmerman 65 jaar getrouwd. Door een miscommunicatie 
binnen de familie is dit niet in een eerder nummer van 
Kerkvensters vermeld. Alsnog onze hartelijke felicitaties, we 
hopen dat ze een mooie dag gehad hebben met allen die hen 
lief zijn en wensen hen Gods zegen voor hun verdere 
levensweg.  
 

Zieken 
Alle andere zieken, die of niet met name genoemd willen 
worden of niet bij mij bekend gemaakt zijn, wensen we veel 
sterkte toe en bidden dat ze kracht mogen ontvangen voor 
herstel, dan wel dat ze zich geborgen mogen weten in Gods 
hand, wanneer herstel menselijkerwijs niet meer mogelijk is. 

Ds. Hans Tiggelaar. 
 
 
 

Wijk 1 
 

 
Predikant: Ds. K. Jelsma 
  dsjelsma@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten 
 
Scriba: Mw. J. van der Heide-Dijkstra 
  geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl 
 

Bij de kerkdiensten 
Een bijzondere avonddienst op 17 september. Het koor 
Campanella uit Holten verzorgt dan een Evensong met Songs of 
Praise. Enige jaren geleden waren ze te gast in een avonddienst 
in de Hervormde kerk. Een aanrader! 
Op 24 september is de startdienst, waarbij ik samen met 
collega Henry Dorgelo mag voorgaan in het Vechtdalcollege 
Tijdens de dienst, waarin de gelijkenis van de talenten wordt 
gelezen, zal ik ook samen met de World Servants Ommen 
jongeren de vijfjesactie toelichten. De overdenking is heel kort 
en we zingen veel onder anderen met het koor Akousate uit 
Dalfsen. 
 

Vijfjesactie 
Naar aanleiding van de gelijkenis van de talenten delen de 
World Servants na de startdienst zakjes uit waarin een briefje 
van € 5,00 euro is gelegd. Ieder die dit wil kan dan een of meer 
zakjes meenemen om met het geld dat daarin ligt iets te gaan 
doen om daarmee geld te verdienen. Mooi is als het geld kan 
verdubbelen! We hebben maar liefst 500 zakjes met € 5,00 
klaar liggen! In het zakje hebben we ook een handleiding 
gestopt. Tijdens de dienst geven we al tips wat je met die  
€ 5,00 euro kunt gaan doen. (Voor € 5,00 ingrediënten kopen 
bijvoorbeeld en daar een taart van maken om die vervolgens 
met winst te verkopen). De actie duurt 2 weken. Dat betekent 
dat je de (vermeerderde) € 5,00 op zondag 8 oktober in alle 
kerken kunt inleveren, bij Margreet van der Tol of 
ondergetekende thuis óf het via de QR code in het begeleidend 
schrijven kunt overmaken. En wie wél € 5,00 meeneemt maar 
geen kans ziet dit te vermeerderen kan altijd ‘gewoon’ de  
€ 5,00 euro teruggeven. We hopen dat heel veel mensen 
enthousiast mee zullen doen! Mooi om zoiets samen te doen! 
De opbrengst is voor het door de jongeren te bouwen schooltje 
in Zambia! 
 

Geboorte 
Op 22 augustus is June Horsman geboren. June is de dochter 
van Hermien en Richard Horsman. Wij feliciteren Hermien en 
Richard van harte met hun dochter! 

Pub Quiz 
Op vrijdag 29 september is de najaarspubquiz. Zestien groepen 
binden de strijd met elkaar aan in de grote zaal van De Kern. 
Publiek is welkom! We beginnen om 20.00 uur. 

Ds. Kest Jelsma 
 
 
 

Wijk 2 waarneming 
 

 
Predikant: Ds. W. den Braber 
  dsdenbraber@pkn-ommen.nl 
 
Scriba: Mw. J.L. Weidenaar-Vijfvinkel 
  geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl 
 
 
 

Pastoraal werker 
 

 
Predikant: Ds. W. den Braber 
  dsdenbraber@pkn-ommen.nl 
 

Pastoraat zorgcentra en aanleunwoningen 
 

Ons oudste gemeentelid 
En dan een heel blij bericht. Ons oudste gemeentelid wordt op 
12 september 100! Zr. Truus Loman-Korfker. Zij woont al enige 
jaren in Clara Feyoena Heem, maar nog altijd bij onze 
gemeente ingeschreven, al zo’n 70 jaar! Velen zullen haar nog 
kennen van toen ze aan de Hardenbergerweg woonde, vlak bij 
de begraafplaats waar haar man sinds 1961 begraven ligt. U 
heeft misschien nog wel les van haar gehad, want ze was een 
schooljuf in hart en nieren. Of haar op bezoek gehad als 
ouderling. En nog altijd stelt zij zelf haar vertrouwen op de 
Heer. Het lied dat bij elk gesprek dat ik met haar heb een keer 
langskomt als haar lievelingslied. 
We feliciteren haar van harte en hopen dat ze een mooie dag 
heeft met allen die haar lief en dierbaar zijn, kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen... Haar eigen schooltje! 

Ds. Wim den Braber 
 
 
 

PaKaN!  
 

 
Catechese 
De afgelopen twee seizoenen heeft ds. Dorgelo de catechese 
verzorgd samen met de hulp van enkele vrijwilligers. Insteek 
was dat dit ter overbrugging was, tot er een nieuwe predikant 
zou zijn. Dit laatste duurt echter langer dan op was 
gerekend/op was gehoopt. Door de drukke werkzaamheden 
van ds. Dorgelo zal er dit seizoen voorlopig geen catechese 
worden gegeven. Er zal dit seizoen gezocht worden naar een 
nieuwe/andere invulling van de catechese. Zodra er meer 
bekend is zullen wij dit melden in het kerkblad en de 
betreffende jongeren persoonlijk bericht doen. 
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Plaatselijk kerknieuws 
 

 
Overige adressen 
Oldenhaghen 
 H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen 
Saxenburg Medisch Centrum 
 J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg 
Isala Kliniek 
 Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle 
 
Bloemengroet 
De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeente 
naar: 
 
Hervormde gemeente 
03-09 Dhr. en mw. Van Lenthe 
 Mw. E. Kodden 
10-09 Dhr. en mw. Geertman 

Mw. H. Wolters-Soepenberg 
 Dhr. G. Kösters 
 
Vinkenbuurt 
03-09 Dhr. en mw. Ruiterkamp 
10-09 Dhr. en mw. Hierink 
 
Gereformeerde kerk 
06-08 Mw. H. Salomons-Lamberink 
13-08 Mw. W.G. Visscher-Altena 
20-08 Dhr. Fr. Horsman 
27-08 Mw. J. Timmerman-Kuyvenhoven 
03-09 Dhr. J. Kortman 
 
 
Witharen gebouw Irene 
20-08 Dhr. C. Zoon 
03-09 Dhr J. Winters 
10-09 Mw. J. de Koning 
 

Gezamenlijke berichten 
 
13 september Zingen maakt blij 
Elke woensdagochtend zingt het koor ‘Zingen Maakt Blij’ van 
10.00 uur tot 11.30 uur in De Kern. Zingen hoort bij 
gezelligheid, samen iets doen, met elkaar presteren, 
eenzaamheid doorbreken, even ontzorgen, met elkaar lief en 
leed delen en vul maar in. Voorop staat zingen! En veel zingen: 
eenstemmig, tweestemmig, driestemmig en zo mogelijk 
vierstemmig. Veelal koraalmuziek en korte, eenvoudige 
bewerkingen. Daarbij houden we ook rekening met Kerst, 
Pasen enz. 
We oefenen en zingen van 10.00 uur tot 10.45 uur, dan lekker 
koffiedrinken en vervolgens nog een half uur zingen van 
geoefend repertoire. We beginnen meestal met eenstemmige 
muziek. Iedereen kan meedoen die van zingen houdt! 
Soms maken we anderen blij als we een keer in een instelling 
zingen of ergens aan meewerken.  
De kosten zijn laag, zo’n € 12,50 per maand. Alleen in de 
maanden dat we zingen, in de periode september t/m april.  
De koffie kost € 1,75 (huidige tarief). 
We zouden het mooi vinden om u op woensdagochtend te 
ontmoeten, zingt u mee? Vanaf woensdag 13 september zijn 
we weer begonnen. Hartelijk welkom! 

Namens de werkgroep, Klaas L. Schaap 
 
 
 
 
 
 

8 september Kinderkoor een vrolijk geluid 
Gaat weer van start op vrijdag  
8 september  
Hoe vaak:  repetitie  
  2x per maand 
Tijd:   18.30-19.15 uur 
Voor wie: alle kinderen  
  vanaf 4 jaar  
Waar:   De Kern  
  (Bouwstraat 23) 
Meld je snel aan via  kinderkooreenvrolijkgeluid@gmail.com 
 
Schuldhulpmaatje Ommen, een uitnodiging 
Op weg naar een schuldenvrije toekomst. 
Geldproblemen, schulden of armoede kunnen voor flinke stress 
zorgen en hebben invloed op het levensgeluk van mensen. Hoe 
herken je financiële problemen bij een ander? Wat kun je als 
helper doen en wanneer kun je beter hulp inschakelen? 
Tijdens de week tegen armoede een inspirerende avond met 
Derk Jan Poel (diaconaal consulent) en een 
ervaringsdeskundige, op donderdag 12 oktober om 20.00 uur, 
inloop 19.45 uur in de theaterzaal van de Carrousel, ingang 
Oase (bibliotheekzijde). 
Voor iedereen die geïnteresseerd is: ouderlingen, 
contactpersonen, pastorale medewerkers, 
caritasmedewerkers, diakenen enz. 
U bent van harte welkom! 

Klaas L. Schaap 
 
 
 

Hervormde gemeente 
 

 
Beroepingswerk  
De beroepingscommissie heeft op verzoek van de kerkenraad 
een doorstart gemaakt. Anita Tijhuis heeft aangegeven om 
persoonlijke redenen te willen stoppen als lid van de bc. 
(Nogmaals dank Anita voor je inzet en inbreng!). Margriet 
Hierink is door de kerkenraad in haar plaats verkozen; in de 
eerste vergadering na de herstart heeft zij de belofte van 
geheimhouding afgelegd en is ze welkom geheten in de bc. 
Van de landelijke kerk hebben we een namenlijst met 
mogelijke predikanten gekregen en ook gemeenteleden 
hebben namen ingediend. We hebben alle namen de revue 
laten passeren en digitaal diensten beluisterd. Een aantal viel 
af, omdat ze inmiddels een beroep hebben ontvangen of 
omdat ze nog niet beroepbaar waren, dus nog geen 4 jaar in de 
huidige gemeente staan. 
Maandag 28 augustus hebben we voor de 2e keer vergaderd en 
een aantal predikanten uitgekozen van wie we denken dat ze 
bij onze gemeente zouden kunnen passen. We gaan hen 
benaderen met de vraag of we een profielschets en beleidsplan 
mogen opsturen. Als de betreffende predikanten zich daarin 
herkennen en open staan voor een nadere kennismaking gaan 
we met hen in gesprek. Onze volgende vergadering is op 
donderdag 21 september a.s.  

Namens de bc, Arie van der Snel, voorzitter 
 
Terugblik op de allerlaatste rommelmarkt van 5 augustus 
Zaterdag 5 augustus was het de jaarlijkse rommelmarkt. Er was 
genoeg belangstelling, al vroeg stonden de eerste kopers te 
wachten. Mede dankzij het fraaie weer en de vele vrijwilligers 
was het een zeer geslaagde dag. 
Daarom willen wij iedereen hartelijk bedanken voor hun inzet. 
Ook de Ommer middenstand en bedrijven, hartelijk dank voor 
de prijzen die beschikbaar zijn gesteld voor het Rad van 
Avontuur. 
Iedereen heeft weer met heel veel plezier de spullen verkocht 
en wij als commissie zijn daar heel erg dankbaar voor. 
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De rommelmarkt  € 4.967,52 
Oud ijzer  € 2.479,80 
Bloemenmarkt  €    647,36 
 
Totaal bedrag  € 8.094,68 
 
Het krentenbrood is gewonnen door Jennie Dankelman. 
De boodschappenmand werd gewonnen door Dien Schuurman. 
Tevens is door de commissie besloten dat het na 21 jaar de 
laatste rommelmarkt was. 

De rommelmarktcommissie. 
 
Oud ijzercontainer 
U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij  
Gerrit van Keulen of bij het Hervormd Centrum, Pr. 
Julianastraat 8. De verkoopopbrengst komt ten goede aan de 
Hervormde gemeente Ommen. 
 
Collecten 
06-08 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 124,45 € 145,90 € 110,05 
Vinkenbuurt 40,70 54,20 
Kerk Vinkenbuurt 40,90 
 
13-08 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 221,25 € 238,70 € 147,10 
Vinkenbuurt 42,50 53,60 
Kerk Vinkenbuurt 36,90 
 
 
20-08 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 147,00 € 143,90 € 115,65 
Vinkenbuurt 26,30 26,70 
Kerk Vinkenbuurt 21,15 
 
27-08 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 171,51 € 175,26 € 141,35 
Vinkenbuurt 26,30 39,70 
Kerk Vinkenbuurt 47,60 
 
03-09 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 153,00 € 179,60 € 124,27 
 
Giften 
Voor de kerk 
€ 15,00, € 20,00, € 20,00 en € 50,00 via ds. H. Tiggelaar 
€ 10,00 via mw. M. Reurink 
 
Voor de bloemen  
€ 20,00 via mw. A. Koezen 
€ 15,00 via kerkelijk bureau 
 
Voor de bloemen Vinkenbuurt 
€ 10,00 via J. Hulst 
€   6,00 en € 10,00 via fam. Heusinkveld  
€ 15,00 via mw. H. Reurink 
 
Zendingsbussen  € 1.234,19 

Hartelijk dank 
 
 
 

Gereformeerde kerk 
 

 
20 september Senioren/Ouderenmiddag 
Deze wordt gehouden in De Kern, aanvang 14.30 uur, vanaf 
14.00 uur is de inloop. Wij hopen weer op een gezellige 
middag, met een gezelschap dat het spel ‘wie van de drie’ met 
ons doet. We hopen op een goede opkomst. 

De diaconie, zorgteamcommissie 

Oppassers gezocht  
Voor de diensten van 09.30 uur zijn wij op zoek naar extra 
oppassers voor de kinderoppasdienst. Vind je/vindt u het leuk 
om 1 á 2 keer in de 3 maanden een uurtje op te passen op 
baby's en kinderen tot 4 jaar, dan horen we dat graag. 
Vanaf de middelbare school kun je ons al komen helpen, maar 
misschien zijn er ook wel ouders of bijv. opa's en oma's die het 
leuk vinden om af en toe op te passen. Wil je oppassen of meer 
informatie:   geref-kinderoppas@pkn-ommen.nl  

Karin Doldersum 
 
PKN Ommen Kerkapp 
Inmiddels is deze kerkapp een paar weken online. Wat hebben 
we al een mooi aantal kerkleden in de app mogen 
verwelkomen.  
De optie ‘geven’ is nu ook operationeel in de kerkapp. Dat 
betekent dat we de Givt app gaan verlaten. Als je de app hebt 
geïnstalleerd en je bent aangemeld dan zie je onder in de app 
de functie ‘geven’ staan. Als je daarop klikt kom je in het 
scherm van de collecte. Je kan een bedrag in de app zetten 
waar je eenmalig € 0,24 over betaalt. Vervolgens kan je tijdens 
de collectes een bedrag geven, welke is aan te passen met de – 
of de +. Klik vervolgens op de oranje balk ‘geef’ en je ziet dat 
het bedrag van je saldo is afgehaald. Wil je zien wat je de 
afgelopen week (of weken) hebt gegeven klik dan rechtsboven 
bij ‘geven’ op het klokje. Daar tref je dan je eigen overzicht. Het 
is mogelijk om van zondag tot zaterdag te geven voor de 
collecte van de zondag.  
Heb je de kerkapp niet geïnstalleerd op je telefoon maar wil je 
toch digitaal geven? Dan kan je de QR-code op de beamer of bij 
de uitgangen scannen. Je wordt dan naar de digitale omgeving 
gestuurd waar je eenmalig online kunt geven. Hiervoor betaal 
je elke keer € 0,24. Kom je er niet helemaal uit? We zitten de 
komende weken na de dienst bij het koffiedrinken in De Kern. 
Hier kun je bij ons terecht voor hulp bij het installeren van de 
app, maar ook voor uitleg over het collecteren of voor andere 
vragen omtrent de app. We helpen je ook graag bij het 
aanmaken van een groep waarin je actief bent. Leggen je uit 
hoe je de leden kunt bereiken en hoe dit zorgt voor verbinding 
en betrokkenheid binnen de gemeente. Lukt het je niet om de 
komende tijd bij het koffiedrinken ons aan te spreken dan kan 
je ook contact opnemen met een van ons. Onze gegevens kun 
je vinden in de kerkapp onder ‘gemeente’. Daar kan je zoeken 
op onze namen. Heb je de kerkapp nog niet geïnstalleerd, dan 
kan je een mail sturen naar  bert@wermink.eu. 

Namens de app-commissie,  
Gerrie Heikens, Simone Hogenkamp,  

Mathijs Veldman en Bert Wermink 
 
Collecten 
Collecten via bank  €    299,50  
Giften   € 1.020,84  
Doelen   €      60,00  
 
02-07 Diaconie Kerk ZWO 
Ommen € 354,72 € 238,30 € 236,12 
Witharen 31,30 26,80 
Noaberkerk  35,40 
09-07 Diaconie Kerk ZWO 
Ommen € 223,26 € 200,10 € 154,60 
Witharen  148,40 
 
16-07 Diaconie Kerk ZWO 
Ommen € 358,95 € 309,80 € 275,37 
Witharen 33,20 29,80 
Noaberkerk  29,90 
 
23-07 Diaconie Kerk ZWO 
Ommen € 340,89 € 253,30 € 171,77 
Witharen 45,60 41,80 
Noaberkerk  41,90 
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30-07 Diaconie Kerk ZWO 
Ommen € 293,95 € 245,50 € 154,57 
Witharen 40,80 33,05 
Noaberkerk  51,90 
 
 
 

Vorming 
 

 
Het Marcusevangelie 
Op 3 december begint het nieuwe kerkelijke jaar. In dat jaar zal 
het Marcusevangelie centraal staan in de lezingen volgens het 
Oecumenisch Ordinarium. In 10 bijeenkomsten wil ik, samen 
met u, een narratieve analyse maken van het Marcusevangelie. 
Wat is dat? Wij willen proberen het verhaal van Marcus als 
verhaal te lezen. Je zou kunnen zeggen, dat wij het verhaal van 
Marcus gaan lezen zoals wij gewoonlijk ook een boek lezen. Nu 
hebben wij natuurlijk allemaal leren lezen, maar daarmee is het 
nog niet vanzelfsprekend dat wij de juiste toegang weten te 
vinden tot een tekst die tweeduizend jaar oud is en tot een 
genre behoort dat niet alledaags is. Maar ik wil proberen u te 
helpen die kloof te overbruggen. Ik wil proberen dat wij samen 
onze aandacht kunnen richten op de eigen manier waarop 
Marcus zijn verhaal over Jezus van Nazareth vertelt. Wij kijken 
naar de samenhang van zijn verhaal, naar de ontwikkelingen, 
naar de verhaallijn en naar de bijdrage die de verschillende 
onderdelen aan het geheel van het verhaal leveren. Ik hoop dat 
wij zo met elkaar zullen komen tot een ‘beter’ verstaan van het 
verhaal van Marcus en van zijn intenties om zijn verhaal te 
verhalen, zoals hij het verhaald heeft.  
Het is mijn bedoeling om twee groepen te vormen waarbij de 
ene op dinsdagavond bij elkaar komt en de andere op 
woensdagmorgen.  
Dinsdagavond, 19.30-21.30 uur – Pand 25 (3 en 17 okt, 7 nov 
en 28 nov, 12 dec, 30 jan, 20 feb, 19 mrt, 16 apr, 14 mei). 
Woensdagmorgen van 09.30-11.30 uur – Pand 25 (4 okt en  
18 okt, 8 nov en 29 nov, 13 dec, 31 jan, 21 feb, 20 mrt, 17 apr, 
15 mei). 
Opgave graag via  dsdorgelo@pkn-ommen.nl 

Ds. Henry Dorgelo 
 
Winterwerk 
Hieronder vindt u een overzicht van wat ik in het komende 
seizoen wil aanbieden in het kader van Vorming en Toerusting. 
Als u belangstelling heeft laat het me dan vóór 1 oktober 
weten, zodat ik weet of er wel of geen behoefte is aan de 
verschillende activiteiten (met uitzondering van de reis naar 
Taizé en de lezingen van Frits de Lange en Stevo Akkerman) 
 
Samen een levensboek maken 
Een levensboek is een boek over het leven van iemand, waarin 
feiten en foto’s en vooral heel veel herinneringen te vinden zijn 
uit iemands leven. Je kunt zo’n boek voor en over jezelf maken, 
maar het doel dat ik beoog is het maken van een levensboek 
voor en over iemand anders die nog in leven is. Samen met die 
ander ga je heel veel herinneringen ophalen op velerlei terrein. 
Geuren, foto’s, oud filmmateriaal uit de jaren ’50 bijvoorbeeld, 
liedjes van vroeger, bezoeken van plaatsen uit de jeugd helpen 
om de herinneringen naar boven te halen en ook de gevoelens 
en andere dingen die daarmee verbonden waren. 
Het maken van zo’n boek kan veel betekenen. Als je dit met en 
voor je vader, moeder of iemand anders maakt levert het heel 
veel gesprekken op en hoor je waarschijnlijk veel dingen die je 
niet wist. Oftewel je leert de ander daardoor (nog) beter 
kennen. Zo’n boek kan ook meegaan als zij of hij naar de 
onbekende nieuwe omgeving van het verzorgingshuis gaat. 
Ook al is het geheugen (ernstig) verminderd: het levensboek 
bespreken roept mooie en warme herinneringen op. Ook al is 
het maar voor even. Ook de verzorgende krijgt dan een beeld 
van de cliënt en ontvangt veel gespreksstof. Kennen en gekend 

zijn! Hoe waardevol is dat! Op de toerustingsavond zal ik ook 
een apart onderdeel wijden aan ‘geloof en kerk’. 
Wat kun je van mij verwachten? Een instructieavond via een 
powerpoint-presentatie, waarin we met name de bronnen 
verkennen die herinneringen kunnen oproepen. Op de avond 
zelf ‘oefenen’ we bij onszelf: wat roept dat kinderlied of die 
geur bij je op aan beelden en gevoelens? Dezelfde bronnen kun 
je gebruiken in de gesprekken met degene voor wie je een 
levensboek maakt. Twee weken later is er de optie elkaar weer 
even te ontmoeten. Een gelegenheid tot het delen met elkaar 
wat je hebt gedaan de afgelopen tijd en het uitwisselen van 
tips. In april of mei lijkt het me mooi om samen (jij als maker en 
zij/hij voor wie je een levensboek maakt) naar het 
Zuiderzeemuseum in Enkhuizen te gaan. Daar vind je heel veel 
van vroeger en daar zullen ongetwijfeld nog weer nieuwe 
herinneringen toegevoegd kunnen worden aan wat je al had 
gehoord en opgeschreven. We sluiten het project af met een 
gezellig samenzijn waarbij we elkaars levensboeken kunnen 
bekijken.  
De eerste avond dat we zullen bijeenkomen is donderdag  
26 oktober om 20.00 uur in De Kern. Latere data in overleg. 
 
Voorbereiding van de kerkdienst van 22 oktober 
Nadat ik vorig jaar met een aantal mensen een kerkdienst, 
waarin ikzelf voor ging, heb nabesproken wil ik nu graag met 
wie dat wil, een dienst voorbereiden. En wel op donderdag  
5 oktober in De Kern om 20.00 uur. We zullen de schriftlezing 
van zondag 22 oktober lezen en overdenken op de 
voorbereidingsavond. Welke tekst dat is maak ik niet van 
tevoren bekend. Je ontvangt de gekopieerde tekst (in 
meerdere vertalingen) op de avond zelf. Nadat we de tekst 
hebben gelezen, er in stilte over hebben gemediteerd en met 
elkaar hebben gedeeld wat de tekst bij ons oproept komt de 
vraag aan de orde waar de preek over zou moeten gaan. We 
denken ook nog na over welke liederen passend zouden zijn.  
 
Muzikale lezing door Frits de Lange  
emeritus PKN-hoogleraar ethiek, over zijn laatste boek 
‘Overweldigend’ op zondag 19 november om 19.00 uur in de 
kerk aan de Bouwstraat. 
Op de site van De Lange 
(https://www.fritsdelange.nl/lezingen/) vinden we de volgende 
informatie over deze lezing: 
De muzikale lezing is een combi van zorgvuldig gekozen liedjes 
over het thema (gezongen door Eessa Frieman) en een 
prikkelende, inspirerende tekst, waarmee ik probeer de inhoud 
van het boek dichter bij de ervaring van mensen te brengen. 
De oorlog in Oekraïne, de coronapandemie, de klimaatcrisis - 
het besef dat de wereld niet maakbaar is dringt zich 
onontkoombaar aan ons op. We hebben het leven niet in de 
hand. Dat maakt ons soms onzeker, bezorgd en bang. 
Hoe kun je nu nog voluit ja blijven zeggen tegen het leven? 
Vroeger moesten we alles nemen zoals het kwam. De 
Voorzienigheid of het lot bedeelde ons iets toe. Als moderne 
mensen benadrukten we daarna onze eigen autonomie en 
dachten we dat wijzelf de wereld naar onze hand konden 
zetten. Dat mislukte. Deze eeuw vraagt om een andere 
houding. Om een nieuwe relatie met de wereld om ons heen, 
met de planeet waarop we wonen. Zonder angst voor het 
vreemde of onbekende. Om afstemming en speelsheid, respect 
en aandacht - de houding van dansers en muzikanten. 
Als het resoneert, dan voelt het goed. 
Wat betekent dat voor ons geloof in het leven, in de toekomst, 
in God? Heeft God wel alles in de hand? Of is hij/zij eerder een 
Minnaar die ons ten dans vraagt? 
Eessa Frieman vertolkt indringende songs over hoe verrukkelijk 
én verschrikkelijk het leven kan zijn. Van Maarten van 
Roozendaal tot De Dijk, van Nick Cave tot Leonard Cohen; 
liedjes over kwetsbaarheid, pijn en verlangen, maar ook over 
geloof, schoonheid en intens geluk. Frits de Lange begeleidt 
haar op gitaar. 



9 

Opgave voor de lezing zelf is niet nodig. De toegang is gratis. 
Wel is er een collecte ter bestrijding van de onkosten. Die 
avond is er een boekje verkrijgbaar met de teksten van die 
avond. 
Naast deze lezing is er ook de optie om het gelezen boek 
samen te bespreken. Wat roept het boek op? Kun je je vinden 
in wat de auteur schrijft? Welke vragen zou je op 19 november 
willen stellen na afloop van de muzikale lezing? 
Bespreking van het boek (met name wat het jou (niet) heeft 
gebracht) op de donderdag vóór de lezing op 16 november in 
De Kern om 20.00 uur. Voor deze avond moet je je dus van 
tevoren (voor 1 oktober) wél opgeven. 
 
Groepsreis naar Taizé 
Ik probeer het nog één keer… het organiseren van een 
groepsreis voor met name 30-minners naar het Franse Taizé. 
Meerdere keren en in verscheidene gemeentes (waaronder 
Ommen) ging ik met een groep naar Taizé. Een halve of een 
hele week. En elke keer was het indrukwekkend en werd de 
geloofsbagage van de deelnemers groter. Een bijzondere 
ervaring van spiritualiteit, vakantiegevoel en ontmoeting met 
elkaar. De eenvoud van het geloof, de eenvoud van het leven. 
Wellicht zal ik deze keer het aanbod breder uitzetten (in het 
Vechtdal). Maar in eerste instantie richt ik me op Ommen. Op 
zondag 22 oktober is er om 19.00 uur de jaarlijkse Taizé viering 
in De Kern. Na afloop, onder de koffie of het traditionele 
glaasje wijn/druivensap, wil ik met belangstellenden na het 
bekijken van een documentaire in gesprek gaan over het 
organiseren van een reis naar Taizé in het voorjaar of de zomer 
van 2024.  
 
Kloosterreis 2024 
Van 13-17 mei gaan we weer naar een klooster. Deze keer is 
dat de Koningsoord-abdij in Arnhem (Beekbergen). We gaan in  
2 groepen. 13 personen kunnen van maandagmiddag 13 mei 
tot woensdagmiddag 15 mei mee. Vanaf woensdagmiddag  
15 mei tot vrijdagmiddag 17 mei kunnen 13 andere personen 
mee. Er zijn nog plaatsen vrij. Doel is niet een gezellig  
ontmoetingsgebeuren, maar stilte en bezinning. Voor sommige 
deelnemers wéér een ander klooster en het beleven van een 
toch weer andere spiritualiteit. Voor hen die voor het eerst 
meegaan is het ‘veilig’ kennis maken met de wereld achter de 
kloostermuren. Soms een opstap om nog eens te gaan, alleen 
en voor langere tijd dan 2 dagen. We bezoeken doorgaans 
(bijna) alle diensten, eten de meeste maaltijden in stilte en 
zoeken ook zelf de stilte. Toch zijn het door een aantal vaste 
onderdelen ook weer gevulde dagen: een gesprek met de 
gastenzuster, een door mij geleide meditatieoefening (lectio 
divina) en een wandeling voor wie wil, deels in stilte en deels 
een gelegenheid om met elkaar de kloosterervaringen te delen. 
Van tevoren komen we een avond bij elkaar om kennis te 
maken, de verwachtingen uit te spreken, praktische afspraken 
te maken en om een dvd te bekijken met een aflevering uit de 
Kloosterserie, waarin ons klooster centraal staat. Wie meer 
informatie wil kan terecht op de website: 
https://abdijkoningsoord.org/ 
 
Pubquiz 
En natuurlijk is er het komende seizoen weer de inmiddels 
traditionele PKN-pubquiz. Altijd op de laatste vrijdag van 
september en de laatste vrijdag in januari. Meestal doen er  
16 á 17 groepen van maximaal 6 personen mee. Er is nog 
ruimte voor nieuwe groepen. We kunnen tot 20 groepen gaan. 
De kracht van een team zit vaak in een gevarieerd 
samengesteld team, waarbij iedereen zijn eigen sterke 
kennisgebied heeft. Volgende data: 29 september 2023 en  
26 januari en 27 september 2024. 
 
Lezing door Trouw columnist Stevo Akkerman  
op donderdag 7 maart om 20.00 uur in De Kern.  
Stevo Akkerman houdt zijn lezing naar aanleiding van zijn boek  

‘Wat is dan goed?’ De toegang is gratis, wel wordt er een 
collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. Voor het 
bijwonen van deze lezing hoef je je niet op te geven. 
Daarnaast zijn er 4 avonden van voorbereiding mogelijk op 
deze lezing. Het bijwonen van deze 4 avonden is niet 
noodzakelijk om de lezing te kunnen begrijpen. Wel voegt het 
veel extra’s toe. Misschien goed om te zeggen dat deze  
4 avonden best wel pittig zijn. Ik ga er van uit dat iedereen zich 
voldoende heeft voorbereid op elke avond door het opgegeven 
deel van het boek te hebben gelezen en door voor zichzelf een 
aantal vragen te hebben beantwoord. Vragen en opdrachten 
als: Probeer in een aantal zinnen de kern weer te geven wat er 
in een bepaald hoofdstuk staat. Wat sprak je aan of heeft je 
aan het denken gezet? Herken je er iets van in je eigen leven? 
Welke bijbelverhalen of -teksten associeer je met wat je deze 
keer hebt gelezen? 
Na dit eerste deel volgt elke avond een tweede deel waarin we 
een aflevering van de tv documentaire ‘Wat is dan goed?‘ gaan 
bekijken. Deze documentaire is een aanvulling op de tekst die 
je al in het boek hebt gelezen en heeft in de documentaire een 
thematische benadering. Nadat we desbetreffende aflevering 
hebben bekeken buigen we ons over de vraag: Voegde het 
kijken van deze uitzending iets toe of roept het iets op waar je 
graag nog eens over wilt doorpraten. 
De 4 afleveringen hebben de volgende thema’s: 
a. Verkenning van het thema 
b. Geweten 
c. Schaamte 
d. Verantwoordelijkheid 
De bespreking van het boek en de aflevering van de 
documentaire vinden plaats op de donderdagen:  
18 januari, 1, 15 en 19 februari 

Ds. Kest Jelsma 
 
 
 

Algemeen (kerkelijke) berichten 
 

 
Regionaal 
Theologische verdieping voor geïnteresseerden TVG Assen 
Kennis maken? U bent op donderdagavond 12 oktober van 
harte welkom voor een eerste verkenning van onze cursus TVG. 
U komt ook in contact met uw medecursisten en met enkele 
docenten. De algemene gang van zaken bespreken we en u 
kunt al uw vragen aan ons stellen. Tijden? 19.30-21.30 u. Voor 
gratis koffie/thee met iets lekkers wordt gezorgd! 
Op dinsdagmorgen 17 oktober start de cursus voor alle nieuwe 
cursisten om 09.00 u. met in het 1e uur Filosofie en in het  
2e uur Oude Testament. Docenten: ds. Bert Altena en ds. Hans 
Nobel. In de schoolvakanties worden geen lessen verzorgd. 
We openen ons cursusseizoen voor alle (oud)cursisten (ook de 
nieuwe!) en voor alle belangstellenden van heinde en ver, met 
een lezing door prof. dr. Anton Wessels over zijn boek ‘Het 
Evangelie volgens Vincent van Gogh’, op dinsdagmorgen 19 
september om 10.00 uur. Dit alles in het kader van het Drenthe 
Van Gogh Jaar 2023. Zie hiervoor ook op onze website onder 
agenda: www.tvgassen.nl Zaal open vanaf 09.30 uur. Entree 
gratis, koffie/thee voor eigen rekening.  
Plaats: Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen.  
Voel je onder ons van harte welkom! 
 
Uitnodiging 
Het bestuur van de KBO-PCOB 
Ommen nodigt leden en 
belangstellenden hartelijk uit voor de eerste bijeenkomst van 
dit seizoen 2023-2024.  
Dit is op dinsdagmiddag 26 september a.s. om 14.00 uur in  
De Kern, Bouwstraat 23. Maria Reinders-Karg spreekt over 
Slavernij in Overijssel. Wij ontmoeten u graag! 
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Landelijk 
Kom-op-adem midweken  
‘Leven met verlies’ en ‘Mijn familie en ik’ 
De Herberg biedt 
herstelarrangementen van 2 tot 6 
weken aan voor mensen die tot 
rust willen komen en uitzien naar 
nieuw perspectief. Als je je eenzaam, uitgeput of gespannen 
voelt of als geloofs- of zingevingsvragen je erg bezighouden, 
ben je van harte welkom. Heb je er weleens aan gedacht, maar 
twijfel je of het wat voor je zou zijn, bel gerust een keer tijdens 
het spreekuur.  
Naast dit herstelarrangement zijn er in november weer twee 
Kom-op-adem midweken: 
- ‘Leven met verlies’ voor mensen die een dierbare hebben 
verloren (15-17 november) 
- ‘Mijn familie en ik’ voor wie familierelaties ingewikkeld zijn 
(20-22 november) 
Met een kleine groep lotgenoten kom je samen. Er zijn 
themabijeenkomsten en er is ruimte voor je verhaal. Het geeft 
herkenning en erkenning en bemoediging vanuit de Bijbel. Je 
hoeft een paar dagen niet te zorgen, want er wordt voor je 
gezorgd. Maaltijden en verschillende activiteiten vinden plaats 
in groepsverband en er is ook vrije tijd om te ontspannen en te 
genieten van de mooie omgeving van de Herberg.  
Voor meer informatie: www.pdcdeherberg.nl. Aanmelden via 
 komopadem@pdcdeherberg.nl of ℡ 026-3342225. 
 
 
 

Gebedspunten 
 

 
Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor 
te bidden of te danken.  
We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in 
Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag 
en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er 
zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en 
wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. 
Bidt en dankt u ook mee? 
 
Gebedspunten 
 Laten we bidden dat God ons wegen zal wijzen om het 
 geloof op een aansprekende manier te delen met de 
 mensen om ons heen. 
 Laten we Gods zegen vragen voor alle activiteiten die 
 plaatsvinden op de Startzondag. Dat het een goede en 
 positieve start van het nieuwe seizoen zal zijn. 
 Laten we bidden voor iedereen die een geliefde moet 
 missen. Bid om Gods nabijheid, troost en kracht. 
 Laten we God danken dat we in deze wereld vol 
 geweld, natuurrampen, ziektes en onrecht, ons 
 geborgen mogen weten in Zijn hand. 
 Laten we bidden om Gods zegen en leiding bij de 
 zoektocht naar predikanten, een jongerenwerker en 
 vrijwilligers voor diverse taken in het jeugdwerk en 
 kerkenwerk. 
 Laten we God danken voor de predikanten, kerkelijk 
 werkers en de vele vrijwilligers die actief zijn in de 
 gemeente. Laten we bidden om Gods zegen voor het 
 werk dat wordt verricht.   
 Laten we bidden dat we de dingen die we doen, vanuit 
 liefde voor God zullen doen en ons daarbij ook door 
 Zijn liefde en Heilige Geest zullen laten vullen en 
 leiden. 
 
Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de 
gemeente? Geef dit dan door op het volgende emailadres:  

 gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over 
de verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen 
naar dit mailadres. 
 
 

Kerkelijke adressen etc. 
 

 
Inleveren kopij kerkblad 
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 29 september. 
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk 
op dinsdag 19 september voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via 
e-mail: 
Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
  ℡ 463928 
   kerkvensters@pkn-ommen.nl 
  of in de brievenbus bij de ingang van De Kern 
Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden 
ingeleverd. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte. 
De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij 
in te korten. 
Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte 
 
Coördinatie bezorging 
Mw. H.H. Schippers-Voortman  
Mw. H. Jaspers-van Duren  
Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 – 20.00 uur ℡ 463928 
 
IBAN Banknummers  
Hervormde gemeente 
Bloemenfonds / Jonge kerk : NL54 RABO 0373 7266 00 
Coll. van Kerkrentm. : NL33 RABO 0348 9042 90 
Diaconie / kerktelefoon : NL46 RABO 0348 9043 47 
Kerkblad Kerkvensters : NL26 RABO 0373 7266 19 
 
Gereformeerde kerk 
Coll. van Kerkrentm. : NL21 RABO 0348 9043 12 
De Kern : NL78 RABO 0348 9003 76 
Diaconie : NL77 RABO 0348 9043 71 
Diaconie o.v.v. ACD : NL77 RABO 0348 9043 71 
Ger. kerk o.v.v. Noaberkerk : NL21 RABO 0348 9043 12 
Kerkblad Kerkvensters : NL30 RABO 0373 7427 46 
 
Gezamenlijke nummers 
PaKaN! : NL76 RABO 0348 9050 68 
Evangelisatiecommissie : NL37 RABO 0348 9597 02 
ZWO-commissie : NL49 RABO 0348 9044 87 
 
Diaconie Hg  Kerk Hg               Geref. kerk 
 
 
 
 
 
 
Website 
PKN gemeenten Ommen: www.pkn-ommen.nl 
   info@pkn-ommen.nl 
 

Hervormde gemeente 
 
Kerkenraad 
Praeses: Dhr. M. Dunnewind  
Scriba: Mw. G. Westerhof  
  herv-scriba@pkn-ommen.nl 
 
Hervormde Diaconie 
Commissie bijstand  
 commissiebijstand@pkn-ommen.nl 
 herv-diaconie@pkn-ommen.nl 
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Kerkelijk bureau 
Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen ℡ 451338 
 Dhr. H. Kortman 
Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur 
  kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Ommen 
Koster: Dhr. R. Haveman  
  herv-kerk@pkn-ommen.nl 
B.g.g. Mw. D. Stegeman-Stegeman  
  herv-kerk2@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Vinkenbuurt 
Koster: Mw. A.M.H. Kamphuis-Andeweg   
 Mw. B. Bijl-Goor  
  vinkenbuurt@pkn-ommen.nl 
 
Hervormd Centrum 
Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen  
 Mw. A. Minkjan    
  hervormd-centrum@pkn-ommen.nl 
 Tijdens de markt op dinsdag koffiedrinken 
 van 10.00 tot 11.30 uur. 
 
Collectebonnen 
Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00 
Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau. 
De collectebonnen kunt u ook gebruiken in de Gereformeerde 
kerk. 
 

Gereformeerde kerk 
 
Kerkenraad 
Praeses: Dhr. G. Warner  
1ste Scriba: Mw. A. Buiter-Kleinjan 
  geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl 
 
Kerkelijk bureau 
Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau: 
- Via koster/beheerder/medewerkers:  
 persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag  
 en donderdag van 9.00-12.00 uur via de ingang  
 van De Kern 
-  ledenadministratie@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Ommen 
Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen ℡ 451206 
Beheerder: Dhr. H.J. Jansen 
  dekern@pkn-ommen.nl 
Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern: 
Ma-di-do: 09.00-16.00 uur en vanaf 19.00 uur 
Dinsdag: Koffie-inloop 09.30-11.00 uur 
Woensdag: 09.00-12.00 uur en vanaf 19.00 uur 
Donderdag: Kernactief 14.00-16.00 uur 
Zaterdag: 09.30-11.00 uur 
 
Gebouw Irene 
Contactgegevens:  
  witharen@pkn-ommen.nl 
 
Collectebonnen 
Verkoop via de bank: 
Door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr. 
NL55 RABO 0348 9163 10 van de Geref. kerk, administratie 
collectebonnen, onder vermelding van de gewenste bonnen en 
uw adres! De prijs per vel is incl. onkosten. Verkrijgbaar zijn: 
Bon A: € 1,00 prijs per vel (19 st) € 20,00 
Bon B: € 0,20 prijs per vel (24 st) €   5,00 
Bon C: € 0,50 prijs per vel (38 st) € 20,00 

De collectebonnen kunnen zowel in de Gereformeerde als in de 
Hervormde kerk gebruikt worden. 
Contactpersoon: dhr. G.H. Dunnewind  
 
 

Familieberichten en posters 
 

 
Lied: In Christus is noch west noch oost 
 
In Christus is noch west noch oost 
in Hem noch zuid noch noord, 
één wordt de mensheid door zijn troost, 
de wereld door zijn woord. 
 
Tot ieder hart, dat Hem behoort, 
met Hem gemeenschap vindt. 
De dienst aan Hem is ’t gouden koord 
dat allen samen bindt. 
 
Geliefden, sluit u dan aaneen, 
vanwaar en wie ge ook zijt; 
als kinderen om uw Vader heen 
en Christus toegewijd. 
 
Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 
Hem prijzen west en oost. 
Aan Christus hoort de wereld wijd, 
in Hem is zij vertroost. 
 
Te beluisteren via: https://petrus.protestantsekerk.nl/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puzzelhoekje  
 
Hallo meisjes en jongens, 
Het antwoord van elke vraag is een getal. Als je de getallen van 
elke oplossing bij elkaar optelt komt er eengetal uit. 
Als antwoord wil ik graag de 10 antwoorden en het getal wat 
eruit komt. 
 
1. Op welke dag werd de mens geschapen? 
2. Hoeveel zonen had Noach? 
3. Hoeveel maanden werd Mozes als baby verborgen 
 gehouden? 
4. Na hoeveel plagen liet de Farao het volk Israël gaan? 
5. Hoeveel dagen kreeg de stad Ninevé om zich te bekeren 
 (Jona)? 
6. Hoe vaak moest Naäman zich wassen in de Jordaan om  
 beter te worden? 
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7. Hoeveel hoofdstukken heeft het bijbelboek Esther? 
8. Hoeveel discipelen had de Here Jezus? 
9. Hoeveel melaatse mannen heeft de Here Jezus genezen? 
10.  Hoeveel dagen na Hemelvaart is het Pinksteren? 
 
Oplossing mag je sturen naar  willemien.eilander@ziggo.nl 
Succes.  

Willemien Eilander 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naast de zondagse erediensten kunt u door de week ook 
terecht in onze gebouwen voor uw: 
 
  Vergadering  Bruiloft 
  Verjaardag  Receptie 
  Jubileum  Oefenruimte 
  Diverse koffietafels en buffetten 
 
Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u contact opnemen 
met de beheerder van: 
 
Hervormd Centrum 
Pr. Julianastr. 8, 7731 GH Ommen 
℡ 0529-456044 
 hervormd-centrum 
                              @pkn-ommen.nl 
 
De Kern - Gereformeerd kerk- en zalencentrum 
   De Kern is een gastvrij 
   zalencentrum met een ruim 
   aanbod aan zalen voor diverse 
   doeleinden. 
   Daarnaast verzorgen wij graag 
   uw receptie, lunch en buffet. 
   Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
   ℡ 0529-451206 
    dekern@pkn-ommen.nl 
 
 
Gebouw Irene 
Balkerweg 56, 7738 PA Witharen 
℡  
 witharen@pkn-ommen.nl 
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De talenten  
Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. 
Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon.  
Toen vertrok hij. - Matteüs 25: 14, 15 
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Startzondag 24 september 2023 
Gezamenlijke PKN-kerkdienst om 09.30 uur, thema: 

 

 
 

Kinderoppas vanaf 09.15 uur + kindernevendienst 

Iedereen uit Vinkenbuurt, Witharen en Ommen is van harte welkom! 

Locatie: Vechtdal College Ommen, Balkerweg 2 

M.m.v: Akousate uit Dalfsen 

Aansluitend een ontmoeting met een hapje en een drankje 

Vanaf 11.00 uur: 

 
De opbrengst gaat naar World Servants Ommen 

Vraag het sponsorformulier aan via worldservantsommen@gmail.com 

Voor meer info of het sponsoren van deelnemers scan: 
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Talentenac[e Ommer World Servants  

 

Wat ga jij doen om jouw  

te verdubbelen? (Of meer!!)                                                           

 

Doe mee voor het goede doel: het bouwen door onze Ommer World Servants aan een project in Zambia in de 

zomer van 2024! De 11 jongeren moeten via ac[es en een eigen bijdrage ruim € 30.000,00 bijeen zien te brengen 

voor reis, verblijf en het benodigde bouwmateriaal van de te bouwen klaslokalen in Kachele, Zambia. 

Op startzondag ontvangt u na de dienst 5 euro (of een veelvoud daarvan) om met dat ‘werkkapitaal’ crea[ef aan 

de slag te gaan en dat bedrag te vermeerderen. Ga van het geld ingrediënten voor het bakken van pannenkoeken 

kopen en verkoop de gebakken pannenkoeken met winst  

 

 

 

 

 

of koop er autoshampoo voor om daarmee auto’s te gaan wassen 

of… we zijn benieuwd wat je gaat doen of hebt gedaan. Deel het met ons op de app van PKN Ommen om 

daarmee ook anderen op ideeën te brengen! 

Op 8 oktober kun je het geld inleveren in alle 4 de kerken (Hervormd en Gereformeerd Ommen, Vinkenbuurt en 

Witharen) bij de daar aanwezige World Servants. Daarnaast is er de mogelijkheid om het geld in De Kern in te 

leveren (of bij Margreet van der Tol, Roodborst 51 of bij Kest Jelsma, Rembrandtstraat 35).  

En dan is er ook nog de mogelijkheid om het geld (voor 8 oktober) over te maken op rekeningnummer            

NL76 RABO 0348 9050 68 (t.n.v. Geref. Kerk) o.v.v. Talentenac[e (of scan de QR-code die op het begeleidende 

schrijven staat in het zakje met de € 5,00). 

 

We wensen jullie veel plezier en succes met de uitvoering van deze ac[e! 

Daan, Maudi, Indy, Judith, Kim, Lars, Lisa, Marloes, Romy, Ruben en Wouter 


